Martijn in ‘t Veld

Het is eigenlijk heel simpel waarom ik in Nederland ben, dus

om een lang verhaal kort te houden: In principe ben ik enkel en
alleen hier om mijn hoofd er af te hakken. Ik heb overwogen om
dat in Berlijn te doen, maar dan zitten ze daar met al die troep,
die mensen in Berlijn, en aangezien ik toch een Nederlander ben,
dacht ik, ik moet nu geen gekke dingen gaan doen, ik moet dat
gewoon, normaal in Nederland doen. Gewoon in mijn eigen land.
Zodat al dat bloed, al dat polderbloed van mij, wat toch uitein-
delijk vaderlands bloed is, gewoon kan stromen over vaderlandse
bodem. Waar het thuishoort. Door dat heiige polderlandschap met
haar uitgelijnde vinex wijken. Dus dat kom ik doen in Nederland.
Ik zat er nog aan te denken om eerst mijn kroketvingers er af te
hakken, of om mijn patatbenen te amputeren, maar ik dacht ik
kan dat beter maar gewoon goed doen, dus laat ik maar gewoon
met dat hoofd beginnen, dan kan ik daarna altijd nog zien. En
dat moet wel een beetje netjes gebeuren, dat afhakken, op z’'n
Nederlands zo te zeggen, zodat er niet nog ergens wat vervelende
rafelrandjes aan blijven zitten die later gaan irriteren, en als dat
dan gebeurt is, als dat hoofd er fatsoenlijk en proper van afgehakt
is, dan ga ik weer terug naar Berlijn. Dan laat ik daar een prachtig
nieuw hoofd groeien. In dat prachtige en grootstedelijke Berlijn
zodat er geen enkele kleinburgerlijke Hollandse bacterién dat
groeiproces kunnen dwarsbomen. Want daar heb ik nu wel lang
genoeg last van gehad. Van die Hollandse baksteen bacterién en
die provinciale zwart-witte koeien gedachten, die hebben mijn
denken nu wel lang genoeg ingepolderd zo te zeggen, dat het de
hoogste tijd is om eens een nieuw hoofd te laten groeien. Maar
daarvoor moet die oude kop van mij er natuurlijk wel eerst af.
Twee hoofden op een romp, daar komt alleen maar gedonder van,
en bovendien, dat ziet er niet uit ook, dus beslist dat eerst dat
Nederlandse hoofd er af moet. Wat ze dan hier in Nederland met
dat hoofd van mij doen, dat moeten ze dan zelf maar weten. Voor
mijn part gaat dat gewoon de groencontainer in, maar als iemand
dat zonde vindt, dan mag diegene dat gerust naar de kringloop-
winkel brengen, of op marktplaats zetten, dat vind ik allemaal
best, misschien kan iemand daar nog een heerlijke pot soep van
trekken. Hoe dan ook, mocht u mij in de toekomst tegenkomen.
Wees dan niet verbaasd, als er dan opeens een heel nieuw hoofd
op mijn schouders zit. Waar dan vanzelfsprekend ook allemaal
hele nieuwe gedachten uit kunnen komen en het zou zomaar kun-
nen dat u die wellicht een beetje vreemd in de oren klinken. Die
nieuwe Berlijnse gedachten van mij. Dat zou zomaar kunnen. Ik
hoop het althans van harte.



