‘Zwart Zen’, als een door zwarte papaver
ingegeven filosofie. Iets dat lijkt op een
God met twee gezichten.

Jan van den Langenberg

De Martijn die ik ken reist vooral met en
in zichzelf. Is en kan binnen deze wereld,
die bol staat van twijfel, alleen maar een
ongekend zichzelf zijn. Zijn ogen glijden
over, botsen tegen het ogenschijnlijke
alledaagse en zijn innerlijke stem schrijft
de dingen die hij ziet, zo los en vrij
mogelijk op. Hij schrijft terughoudend,
ploegend zijn leven, tegen de horizon
van de ander in. Overal waar hij was liet
hij, als een oude ziel, ingesleten sporen
achter. Vele persoonlijke zaken en
plekken moesten, moeten steeds weer
worden geritualiseerd om de
werkelijkheid ervan door te laten. Goed
commentaar moet worden geleverd!

Ze werden vele malen bezocht en be-
lopen, de paden. Zo groeide het netwerk
van straten tussen koffiehuizen en
boekwinkeltjes, liefst tweedehands, als
kleine tussenstops weg van zijn atelier,
gevangen in hartstocht en poézie, ver-
knoopt in eigen aura tot het pad wat hij
moest gaan. Ronddolen in het ‘Zwarte

)

Zen’.

Fuck, zo te zien geen gemakkelijk leven,
want waarom loopt hij en niet ik tegen
die zakken met gitzwarte grafaarde aan?
Is het dat denken, die symboliek, ons
streven naar perfectie, die potgrond tot
dit gitzwart heeft gemaakt? Alles wordt
zo hooggedreven, opgepept naar een
perfect vormgegeven presentatie, nu de
perfecte verpakking nog. Wie weet,
misschien ga je, als je eronder wordt
begraven wel groeien en ontstaan er
nieuwe loten of vele hoofden boven het
maaiveld die dan weer keurig gemaaid
kunnen worden. Want zeg zelf die
alleshater houdt van netjes,

van duiding.

Daar gaat hij weer, de paden bewande-
lend, omarmend de absurditeit van het
alledaagse, ondergaand een stroom van
invloeden hopende op het geweldige
wonder dat op hem inhakt en waarvan
hij denkt dat het hem dichterbij brengt.
Naar wat? De chaos, de vertwijfeling die
hem al eigen was en waar opgeven een
onmogelijkheid is. Op weg gewapend
met gereedschap als conditie, discipline,
techniek, mentale scherpte, emotie en
twijfel. Instrumenten om te beoefenen en
te tarten om ze uiteindelijk ook te be-
heersen. Natuurlijk moet er confetti zijn
en als het moet zal het regenen,
stortregenen. Een orkaan van dat spul,
de wereld teisteren. Een vrolijke smeer-
boel, die globe van papier-maché.
Verwoede pogingen onderneemt hij om
het onmogelijke eigen te maken, de huid
weg te nemen, om het andere aan ons te
laten zien.

Soms lijkt het er op of hij telkens weer
die weg opzoekt waar de onschuldige
zonde rust, de afschuwelijke schoonheid,
het ter dood gebrachte leven, de

levende dood.* Het is als het klotsen in
een dronken vat, kleine zinnetjes die
prikkelend de huid tatoeéren.
Verhaaltjes, ingewreven met zwarte inkt,
met onder dat zwart dat oog wat alsmaar
knipoogt, ons tot ingewijde lokt in een
wereld waar men lachend huilt en brult.

Niet altijd even gemakkelijk een stad als
Tilburg voor deze levend wentelende
soefi alleshater uit een cultureel
begrepen stad als Berlijn, waar alles
zwanger- bol staat. Maar van wat?
Liederlijkheid en esthetiek die elkaar
belikken, ieders adem opeten en zo een
ieder zijn? Maar wie?

Er bestaat geen stad waar alles wat naar
nieuw en jong ruikt zo uitbundig gevierd
wordt. Dit om het oude, het als maar
dieper wegzakkende kadaver, de impact
van de onvatbare herinnering, dus niet te
vergeven noch te vergeten, als een open
riool door de stad gaat waar de fluister-
boten al afdrijvend je sprookjes vertellen.

Er bestaat geen stad waar de angst maar
ook het leven perfect begraven is. Er
bestaat maar één plaats, waar dat
werkelijk kan en dat is in onszelf.

Wat wil je bovenhalen, me vertellen? De
mens in de mens, de kunst in de kunst?
Of dat de mens gevormd wordt door de
dingen. Bij jou haast uitgesloten, omdat
alle associaties bij jouw draaien om het
verbinden. De mens als laboratorium, als
een ruimte, een atelier dat gaat waar jij
gaat.

Martijn scheert nog steeds langs de
afgrond van vernieuwing en extra-
vagantie; een wereld die ontregeld. Wat
hier telt is de emotie, de ervaring. Al is
het maar voor even, de mensen willen
raken, ze onderdompelen binnen een
wereld van uitersten die niet iedereen
behoeft te begrijpen. Maar door hem te
ondergaan, legt het wel het onvermogen
in ons bloot. Soms zijn de gebaren
minimaal dan weer kameleontisch, op-
gaand in de samenhang waarbinnen zij
functioneren. Het is alsof hij ons met zijn
legitieme vreemdheid wil confronteren,
wil duiden dat we het recht hebben niet
compleet te hoeven zijn en een handicap
een kwaliteit doet bovendrijven.

Hier valt weinig te zeuren, het is aan

de bezoeker om zich op eigen kracht
toegang te verschaffen. Wie wil er nu
scoren, lopend met een poephoofd onder
zijn arm, ergens in Tilburg.

Grote levensvragen zijn niet op te lossen,
een crisis is onvermijdelijk. Vier de crisis
als een ingrijpend moment. Pijn is hier
de confetti die ons lucht verschaft op de
route waar men wordt ingezogen. Het

is onthechting van jezelf en gelijktijdig
verdwalen in andermans gedachtegoed
op A-viertjes geschreven, wat ons aanzet
tot zelfstandig denken, nadenken; ons
productief maakt. Het sediment in het
vastgelopen lichaam wordt losgewoeld,
de neergeslagen moleculen opnieuw
weer in beweging gezet. Wat is het
heerlijk om je bewust te worden dat je
eigenaar bent van een ingeslapen
oldtimer die door de scherpte van jouw
formulering opnieuw tot leven komt.

De waarheid is het goede en het kwade
in een, je zou ze afzonderlijk van elkaar
moeten kunnen zien om ze neutraal te
maken. Neutraliteit maakt gelukkig?
Goed en kwaad beide in hun waarde te
kunnen zien en ervaren, Zen? Of is Zen
een flinterdun product geworden dat
ergens op een snelle en efficiénte plek
gebezigd wordt om ons vervolgens weer
voort te doen snellen naar een andere
ogenschijnlijke zinvolle behoefte? De
dadendrang is groot, om het zwarte gat,
van even niets te doen te hebben, voor
te blijven. Gaat het niet eerder om de
intensiteit, de wil tot leven, botsend en
schurend het spel op de wagen te durven
gooien, samen met anderen tegen de
eindeloze geeuw, die een leven lang kan
duren, in. Een langgerekte schreeuw,
met de mond wagenwijd open zonder
een enkel geluid. Verpletterend de stilte.
Het leven is een ongevraagd geschenk,
een eindeloos risico van ontdekken en
dankbaar zijn, dat je mag en durft te
bespelen.

Het leven is intens en als je het wilt
zien, een vrijplaats waarin je ook intense
ervaringen kunt losmaken. Aan elk ding
wat je maakt ligt een belangrijke
beslissing, een distillaat dat ergens
binnen de veelheid van leven, is boven
komen drijven, ten grondslag.

Met dank aan Simon Critchley’s ‘How
to stop Living and Start Worriying’. Hij
die verrassende uitspraken weet te doen
in de wereld van de filosofie. You Tube
‘Happy Talk’: Simon Critchley + Philip
Seymour Hoffman, gepubliceerd op 4
februari 2014.
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